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Wereldwijd worden honderden miljoenen christenen vervolgd omdat ze christen zijn..
Naar schatting betekent dit dat één op de zeven christenen te maken heeft met vorm van
vervolging.

Steeds vaker worden christenen ook het slachtoffer van religieus gemotiveerde aanvallen.

Daarnaast hebben christelijke kinderen in veel landen ook vaak geen of moeilijk toegang tot
openbaar onderwijs.

Miljoenen christenen zijn op de vlucht, omdat ze worden vervolgd of verbannen.

Ook worden christenen steeds vaker gestraft of gedood voor het misdrijf van afvalligheid
volgens de Islamitische wet.

De stichting wil via gerichte projecten zoveel mogelijk van deze vervolgde christenen
ondersteunen.

Zij doet dit samen met haar zusterorganisatie in Canada, zodat de projecten ook
voldoende omvang kunnen hebben om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken.

Doelstelling en projecten

Het doel van de stichting is

Het bieden van hulp, ondersteuning en een veilige haven voor christenen overal te wereld
die worden vervolgd, gediscrimineerd of onderdrukt vanwege hun geloof.

De Stichting wil dit doel bereiken via onder meer de volgende initiatieven:

Hierbij ligt de focus van de stichting op dit moment op Pakistan. Eén van de landen waar
christenen het meest vervolgd worden. Daarnaast zijn er projecten in Thailand, Maleisiég,
Sri Lanka en Nepal, waar duizenden christelijke vluchtelingen uit Pakistan verblijven.

Hulp voor slachtoffers van de godslasteringswet

De blasfemiewet van Pakistan is wereldwijd berucht vanwege het misbruik ervan tegen
christenen. De afgelopen jaren zijn veel arme en onschuldige christenen vals beschuldigd,
gemarteld en zelfs vermoord vanwege deze wet. Het is zo'n gemakkelijk instrument
geworden om de minderheidschristenen te vervolgen dat het vaak ten onrechte wordt
gebruikt om triviale ruzies, persoonlijke wrok of eigendomskwesties op te lossen.

Vaak worden de familieleden van de beschuldigden in de steek gelaten en in ellende
achtergelaten wanneer de enige financier van de familie onterecht achter de tralies wordt
gegooid. Wij helpen zulke personen die gedwongen worden hun huizen te verlaten en
ondergedoken te leven vanwege een valse beschuldiging. Wij helpen ook de families van
degenen die vastzitten en die het risico lopen gemarteld te worden omdat ze familieleden
zijn van een vermeende godslasteraar.

Momenteel zijn er ongeveer 100 christelijke families in Pakistan waarvan de geliefden



vervolgd worden voor het plegen van godslastering of ondergedoken zijn om vervolging te
voorkomen en hun leven te redden.

Bevrijding van christenen uit slavernij

Slavernij is een woord dat tegenwoordig weinig meer wordt gebruikt in de westerse
wereld, en iets dat we associéren met tijden in het verleden. Slavernij is echter een praktijk
die nog steeds veel voorkomt in landen als Pakistan, waar meer dan 2 miljoen mensen tot
slaaf zijn gemaakt en lijden onder onmenselijke werkomstandigheden, waarvan de
meesten christenen zijn.

In tijden van wanhopige nood zoals medische noodgevallen, overleving door
werkloosheid of andere familieredenen lenen arme en ongeletterde christelijke families
een lening van moslimverhuurders van steenovens. Ze krijgen met plezier het bedrag dat
ze hebben aangevraagd, maar als ze het niet kunnen terugbetalen, worden ze gedwongen
om in een steenoven te wonen en te werken als middel om de lening terug te betalen.

Hoe lang en hoe hard ze ook werken, het oorspronkelijke bedrag van de lening neemt
nooit af vanwege de hoge rente. De werkgever staat er zelfs op dat zondagen geen
rustdag meer zijn, zodat ze Christus niet in de kerk kunnen aanbidden zoals ze zo graag
zouden willen. Voor velen is het al jaren geleden dat ze de Heilige Communie hebben
ontvangen en de tijd van Pasen of Kerstmis niet konden vieren.

Ze worden fysiek en verbaal mishandeld, mishandeld en worden geconfronteerd met
onmenselijke omstandigheden. Ze zijn niet in staat om hun families goed te voeden. Ze
leven zonder basisgezondheidsvoorzieningen en kunnen zich niet eens een goede
medische check-up veroorloven. Hun ziektes worden vaak pas in de laatste fase
vastgesteld en danis er geen behandeling meer mogelijk.

Veel christenen zijn vermoord in die steenovens en veel vrouwen zijn de afgelopen jaren
verkracht. Het is nog triester dat een groot percentage van die christelijke slaven
minderjarige kinderen zijn die in de leeftijd van studeren in steenovens werken in
onhygiénische omstandigheden om hun ouders te helpen hun leningen af te betalen.

Ondersteuning van slachtoffers van bekering en gedwongen huwelijken

Elk jaar worden ongeveer 1.000 christelijke meisjes en vrouwen in de Islamitische
Republiek Pakistan ontvoerd. Ze worden gedwongen zich tot de islam te bekeren en onder
schot met hun ontvoerders te trouwen.

De slachtoffers zijn meestal tussen de 12 en 25 jaar oud. Er worden maar weinig
incidenten gemeld in de media of bij de politie. Het werkelijke aantal slachtoffers kan nog
hoger liggen, omdat veel gevallen niet worden gemeld, vaak vanwege de beperkte
financiéle middelen van de families van de meisjes of vanwege de angst voor de
invlioedrijke moslimontvoerders.

In de meeste gevallen zijn de identiteit en verblijfplaats van de ontvoerders bekend, maar
wordt er geen actie ondernomen omdat de Pakistaanse politie samenwerkt met de
ontvoerders als ze flink worden omgekocht. En de meisjes die slachtoffer zijn, worden
onderworpen aan seksueel geweld, verkrachting, gedwongen prostitutie, mensenhandel
en -verkoop of ander huiselijk geweld.



De meeste arme christelijke families trekken hun klachten in uit angst, omdat hun
verblijfplaats bekend is bij de daders en ze gemakkelijk bedreigd of fysiek mishandeld
kunnen worden. Daarom moet, om succes te behalen in zulke gevallen, de familie van het
slachtoffer eerst verplaatst worden naar een onbekende veilige locatie waar niemand hen
kan bedreigen of schaden en ze vol vertrouwen de juridische strijd kunnen voortzetten
om hun dochter/zus terug te krijgen.

Het aantal van dergelijke incidenten is de laatste tijd alarmerend toegenomen en wij hebben
uw steun nodig om dergelijke gevallen aan te pakken. Wij willen niet dat de levens van arme
christelijke meisjes worden verwoest.

Onderwijs voor kwetsbare christenen

Onderwijs is een instrument dat een positief verschil kan maken in de levens van mensen
die niet zo gelukkig zijn als wij, omdat ze dingen hebben die de meesten van ons als
vanzelfsprekend beschouwen, zoals een dak boven ons hoofd, gelijke rechten en een
tolerante samenleving.

De schokkende feiten onthullen dat 2 van de 3 christelijke kinderen in Pakistan
ongeschooldblijven, en 75% van de ongeveer 3 miljoen christenen in Pakistan leeft onder
de armoedegrens. Als ze niet eens in staat zijn om hun families goed te voeden, hoe kunnen
ze dan hun kinderen een goede opleiding bieden!

De meesten van ons beschouwen onderwijs als een recht; we negeren echter vaak de
realiteit dat het voor de meeste christelijke kinderen in het huidige Pakistan een wonder is
dat bijna onmogelijk te bereiken is. Hen empoweren door middel van onderwijs is
essentieel geworden om een succesvolle toekomst te creéren voor de verbetering van hun
families in een land waar ze als tweederangsburgers worden behandeld.

Organisatie
Alle activiteiten van de stichting worden verricht door het bestuur.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.

Er zijn verder geen betaalde medewerkers of vrijwilligers werkzaam voor de stichting.

De ondersteuning vanuit de stichting is altijd projectmatig en specifiek. Dit betekent dat
er vooraf afspraken gemaakt worden over de begroting van de projecten met degenen die
de projecten uitvoeren. Hierbij zullen duidelijke afspraken gemaakt worden over het
marktconform zijn van de kosten. Degene die de projecten uitvoert zal regelmatig
rapporteren over de voortgang van de projecten en de effecten daarvan.

Voor het beoordelen en het volgen van de projecten werkt de stichting samen met de
zusterstichting in Canada.

Communicatie

Voor de communicatie met de doelgroep in het gebied waar de vervolgden wonen werkt
de stichting waar mogelijk samen met lokale kerken en christenen.



Voor de communicatie richting mogelijke donateurs zal zij gebruik maken van sociale
media, evenementen en ambassadeurs. Ondersteund door de website van de stichting.

Financién
Kosten

e Het grootste deel van de kosten betreffen kosten die betrekking hebben op het
bieden van de eerste levensbehoeften, zoals voedsel, huisvesting, medicijnen en
onderwijs aan de vervolgden.

o Andere kosten zijn de kosten voor rechtsbijstand voor christelijke gevangenen,
kosten voor verhuizing voor christenen wier leven in gevaar is en de kosten voor
de bevrijding uit de slavernij voor christenen die in Pakistan in steenfabrieken
worden vastgehouden.

e Daarnaast zijn er nog kosten die betrekking op het kunnen belijden van het
christelijk geloof, zoals de kosten van bijbels, etc.

Vermogensvorming
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
e giften en donaties van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
e hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
e opbrengsten van activiteiten van de stichting, zoals fundraising evenementen
Beheer en besteding van het vermogen

e De ontvangen gelden zullen worden besteed aan de doelen zoals
beschreven in de statuten. Hierbij is het uitgangspunt om de wervings-,
beheer- en administratiekosten zo laag mogelijk te houden.

e De penningmeester zal elk jaar een jaarrekening opstellen. In die
jaarrekening zal in die gevallen waarbij dat mogelijk en noodzakelijk is een
continuiteitsreserve worden opgenomen.

e Geld dat voorafgaand aan de uitgaven is ontvangen wordt op de rekening
courant of een internet spaarrekening aangehouden en daarna besteed
aan het beoogde doel.

e Een eventueel positief saldo bij liquidatie van de stichting zal worden
besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of
ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling
heeft.

De Stichting Protecting Persecuted Christians
Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Noveen Anjum

Secretaris: Imran Rothfuss



Penningmeester: Usman Igbal

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.

Contactgegevens van de stichting

Naam: Stichting Protecting Persecuted Christians

RSIN: 865554985

KvK nummer: 91112389

Vestigingsadres: Salsastraat 108, 1326 PD Almere

Website: https://protectingpersecutedchristians.org/dutch-foundation/

Email: info@protectingpersecutedchristians.org
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